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Ons Avondmaalsformulier (IV) 
 
Voorgaande avonden 
 I: Instellingswoorden 
 II: Zelfbeproeving aan de hand van de drie stukken 
 III: Sluiten en openen van de toegang tot het Heilig Avondmaal 

 
C1: Herdenking van de dood van Christus (r. 57-71) 
 Doel HA: tot Zijn gedachtenis (zelfbeproeving is weg tot HA, niet het doel) 
 Gemeenschap met Christus 

o Liefdesomgang met Hem door het geloof 
 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan 

wijn. (Hooglied 1:2) 
 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone (Ef. 3:17) 
 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 

(Joh. 14:20) 
o Wat is daarvoor nodig? 

 Komen tot Hem (eerste keer en herhaaldelijk) 
 Blijven bij Hem (verschillen tussen Gods kinderen!) 

o Gewerkt door Heilige Geest, die middellijk werkt 
 Gebed 
 Gods Woord 
 Meditatie 
 Sacramenten 

 Aldus: formulier HA gaat teer uitwerken hoe Christus gedacht wil worden. 
 Gedachtig aan de FEITEN 

o Beloofd in het Oude Testament 
o Middelaar: Vader heeft Zoon gezonden, Zoon heeft menselijke natuur aangenomen 
o Borgstelling: toorn Gods gedragen en wet Gods vervuld in plaats van zondaren 
o Hele leven, maar voornamelijk in laatste dag van Zijn leven (last van zonden en toorn 

Gods drukten zweet uit) 
 Ik voor u 

Ik voor u 
waar Hij gebonden werd,  opdat Hij ons zou ontbinden; 
daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden; 
onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken 

worden; 
ja, Zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten 
nagelen, 

opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou 
hechten; 

en heeft alzo de vervloeking van ons op Zich 
geladen, 

opdat Hij ons met Zijn zegening vervullen zou; 

en heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste 
versmaadheid en angst der hel, met lichaam en 
ziel, aan het hout des kruises, toen Hij riep met 
luider stem: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten? 

opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer 
van Hem verlaten worden; 

 Uiteindelijk: verbond der genade besloten (vastgemaakt) 
o Door dood en bloedstorting 
o “Het is volbracht” 


