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Schriftgedeelte: Psalm 121 
Tekst: Psalm 121  
 
Punten:  
1. Hij helpt (1-2) 
2. Hij waakt (3-4) 
3. Hij beschut (5-6) 
4. Hij geleidt (7-8) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Waar reis jij naar toe? Hoe weet je dat? 
o Hoe blijkt in dit eerste couplet het geloof van de 

dichter? 

• Bij punt 2  
o Welke dingen maken jou aan het wankelen? 
o Hoe weet de dichter zo zeker dat de HEERE over de 

pelgrims zal waken? 
o Hoe moet je deze psalm duiden als je wél struikelde of helemaal niet merkt dat de HEERE 

waakt? 

• Bij punt 3 
o Waarom moeten we voor onszelf oppassen dat we Gods zorg voor het tijdelijk leven (de 

algemene genade) niet verwarren met Gods genade voor het geestelijk leven (de 
bijzondere genade)? 

• Bij punt 4 
o Gods kinderen maken toch veel moeilijke dingen mee en vallen ook in de zonde. Hoe kan 

de dichter dan zeggen dat de HEERE bewaart voor alle kwaad? 
 
Belangrijke teksten 
Psalm 84:8 Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. 
 
Uit de bronnen 
Matthew Henry over Psalm 121 vers 9 en 10 
Het is inzonderheid het geestelijk leven dat God onder Zijn bescherming zal nemen: Uw ziel zal Hij 
bewaren. Alle zielen zijn Zijne, en de ziel is de mens en daarom zal Hij ze met bijzondere zorg 
bewaren, opdat zij niet verontreinigt worde door de zonde en ontroerd worde door beproeving. Hij 
zal ze bewaren, door ons in het bezit ervan te bewaren. En Hij zal ze er voor bewaren om voor 
eeuwig om te komen. Hij zal ons bewaren op al onze wegen. Hij zal uw uitgang en uw ingang 
bewaren. Gij zult op al uw reizen te land of ter zee onder Zijn bescherming zijn. Uitgaande of 
thuisblijvende, zoals Hij Israël in de woestijn bewaard heeft bij hun optrekken en bij hun rusten. Hij 
zal u voorspoedig maken in al uw zaken thuis en daarbuiten, bij het begin en beëindigen ervan. Hij zal 
u bewaren in leven en in sterven, bij uw uitgang en uw ingang terwijl gij leeft en bij uw ingang als gij 
sterft, uitgaande naar uw arbeid in de morgen uwer dagen en thuiskomend tot uw rust als de avond 
des ouderdoms u naar binnen roept. 


