
Christus als Hoofd gekregen 
Zondag 28 juli 2024 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Efeze 1:15-23 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 19 vraag 50 en 51 
Vr. 50 Waarom wordt daarbij gezet: 'Zittende ter rechterhand Gods'? 
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk, door Wien de 
Vader alle dingen regeert.  
 
Vr.  51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? 
Antw. Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle 
vijanden beschut en bewaart.  
 

Punten 
1. Christus vertegenwoordigt (50a) 
2. Christus regeert (50b) 
3. Christus vervult (51a) 
4. Christus beschermt (51b) 
 
Vragen bij de preek  

 Bij 1e punt:  
o Wat betekent het dat de Heere Jezus het Hoofd van Zijn gemeente is? 

 Bij 2e punt: 
o Wat zijn de doelen van de regering van Christus? 
o Kun je voorbeelden noemen uit de Bijbel van dingen die helemaal mis leken te gaan, 

maar moesten meewerken ten goede? 
 Bij 3e punt: 

o Wat zouden “hemelse gaven” zijn?  
o Wat is in zondag 19 het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 

 Bij 4e punt: 
o Welk voorbeeld hoorde je over een hoge toren? Wat betekende dat? 

    
Belangrijke teksten 
Efeze 1:20-22 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft 
Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de 
toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven 
tot een Hoofd boven alle dingen; 
 
Uit de bronnen 
Justus Vermeer in verklaring van HC 19 
En eindelijk, volk van God, die de arbeid in Jezus' ziel hebt veroorzaakt, nog het volgende tot uw 
bestiering. Denkt veel daaraan, dat gij van alle eeuwigheid, zo eeuwig als God eeuwig is, uitverkoren 
zijt, en dat tot de eeuwige heerlijkheid. Ziet dan wat u in dit korte proeftijdje op aarde past en 
betaamt. Zo gij hier op uw doorreis met andere dingen u laat ophouden, als gij straks in de hemel 
komt en daar droefheid zou kunnen zijn, dan zoudt gij tot die droefheid ook een eeuwigheid nodig 
hebben. Maar God zal daar alle tranen afwissen. Zoekt toch opnieuw langs de weg van vernedering 
in Christus overgezet te worden. Opdat Hij weer als Profeet uw verstand bezitte, als Priester uw 
consciëntie besprenge en reinige, en als Koning u wil innemen. Denkt aan het gebed des Heeren. En 
ten laatste, dat die nog bewaard gebleven zijn en nog iets hebben van het inblijven in Christus, 
wakende en biddende gemaakt en bewaard mogen worden tegen de verzoekingen van binnen en 
van buiten. O, zij hebben de beloften, zij zullen overwinnen en eens met Hem heersen als Koning op 
Zijn troon. Amen. 


