
Dorst gelest 
Zondag 30 juni morgendienst - Heilig Avondmaal 

 
Schriftgedeelte: Jesaja 12 
Tekst: Jesaja 12:3 En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.   
 
Punten:  

1. Bronnen geopend 
2. Water geschept 

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Wat is een fontein precies? Wat is de 

geestelijke betekenis van de fonteinen? 
o Wat hoorde je over het werk van de Drie 

Goddelijke Personen in dit punt? 

• Bij punt 2 
o Lees het stukje van Hellenbroek hieronder 

eens. Kun je met je eigen woorden zeggen 
wat “water scheppen” is? 

o Jesaja 12 spreekt van grote vreugde. Heb jij 
vanmorgen ook die vreugde gemerkt? 
Waarom wel/niet? Wat zegt dat over jou?  

 
Belangrijke teksten 
Genesis 21:19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging en vulde de fles met 
water en gaf den jongen te drinken. 
 
Uit de bronnen 
Abraham Hellenbroek in preek over Jesaja 12:3 
Ziet u op het water? 

• Bent u nog bezoedeld met veel overgebleven verdorvenheid? Zou dat uw vrijmoedigheid 
wegnemen? Hier kunt u water scheppen dat geschikt is om u te reinigen van alle dode werken. 

• Ziet u nog veel onvruchtbaarheid bij uzelf en maakt u dat verlegen? Hier kunt u water scheppen 
dat een dorre akker vruchtbaar maakt. 

• Voelt u dat u vaak nog zo hard bent? Hier kunt u water scheppen dat uw hart week maakt en het 
harde hart vermurwt. 

• Merkt u geestelijke slapheid en dreigt u te bezwijken door geestelijke zwakheid? Hier kunt u 
water scheppen dat machtig is u te verkwikken. 

• Versmacht u van geestelijke dorst? Hier kunt u water scheppen dat uw dorst kan lessen. 
Moet dit u niet opwekken? Kom, blijf bij deze heilfonteinen en schep er toch water uit met vreugde. 
Totdat u gebracht zult worden op die plaats waar u eeuwig, volop scheppen zult uit de levende 
fonteinen der wateren. 

Waterbron in En-gedi (woestijn van Judea) 


