De dood overwonnen
Zondag 23 juni 2024 middagdienst

Schriftgedeelte: 1 Korinthe 15:12-28
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 17
Vr. 45 Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw.
e Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij
door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
e Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
e Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Punten:

1. Door de rustende Middelaar
2. Inde dode zondaar

3. Voor de gestorven christen

Vragen bij de preek:
e Bij 1° punt:
o Kunnen twee jonge mensen die geen ruzie hebben met elkaar trouwen? Of is daar
meer voor nodig? Wat heeft dit voorbeeld te maken met het woord “gerechtigheid”?
o Kun je met het voorbeeld van de waterleiding uitleggen wat “deelachtig maken” is?

e Bij 2° punt:
o Kun je het spreekwoord uitleggen: “de weg naar de hel is geplaveid met goede
voornemens”?
o Wat bedoelde de dominee met het voorbeeld van de elektrische auto aan de
laadpaal?
e Bij3° punt:

o Waarom wordt de dood de “laatste vijand” genoemd?
o Wat hoorde je over de zaligheid van de opstanding?

Uit de bronnen:

Justus Vermeer in de toepassing van zijn preek over zondag 17

Mensen, die nog zonder genade zijt, ik moet het u zeggen dat het uw eigen schuld zal zijn als gij blijft
die gij nu zijt. Want dat hoeft toch niet.

1. Dat hoeft niet, al zijn uw ellenden nog zo groot, en zijt ge nog zo onkundig en onwetend, ja al
zijt ge zeer oud van jaren, en verhard geworden in het zondigen.

2. Dat hoeft niet, al zijt gij nog zo vijandig in uw hart tegen God geweest tot nu toe, tegen Zijn
zaak, tegen Zijn volk, tegen bekeerd te worden. Al hebt u het werk der bekering en der
wedergeboorte tot nu ook in anderen, binnen en buiten uw huis, tegengestaan.

3. O, het hoeft niet, al is uw hart nog zo afkerig en gruwelijk gesteld. Ja mens, zo gij dan iets van
uzelf ziet, al hebt u nu veel tegengestaan, veel licht en veel overtuigingen weg gezondigd; ja,
al hebt u veel de Geest bedroefd, en al schijnt uw werk nu met uzelf achteruit te gaan, al
hebt u met Demas de wereld weer lief gekregen en al bent u ook nu nog zo verward, dat
alles er zo donker bij u uit ziet, toch, hier kunt u geen ellenden noemen, of er is aan de zijde
van Jezus mogelijkheid om er van te worden verlost. Want Hij is opgestaan. Hing het van u af,
dan werd er nooit iemand bekeerd.

Daarom, vrienden, niemand van u allen behoeft hier in zijn ellenden te blijven liggen. Niemand uwer
behoeft erin te sterven, hoe nabij de dood gij ook mocht zijn. Ja, niemand van u behoeft de tweede
dood te ondergaan en ter helle te dalen, en dus een verschrikkelijke en ontzaggelijke eeuwige
duisternis in te wachten. Want er is een opgestane Jezus, Die Zichzelf ten leven aanbiedt.




