
De Zaligmaker roept 
Zondag 23 juni morgendienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 
Schriftgedeelte: Johannes 7:1-13 & 37-44 
Tekst: Johannes 7:37b Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke  
 
Punten:  

1. Wie Hij bedoelt (zo iemand dorst) 
2. Wat Hij beveelt (die kome tot Mij) 
3. Wat Hij belooft (en drinke) 

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Wat is “dorst” precies? Kun je dat uitleggen met de twee 

woorden “voelen” en “verlangen”? 
o Welke dorst bedoelt de Heere Jezus? En wat is het water? 
o Kunnen Gods kinderen ook weer dorst hebben? Is dat 

goed of niet? 

• Bij punt 2 
o Is het mogelijk dat iemand dorst heeft, maar niet tot de 

Heere Jezus komt?  
o Wat is “komen tot Hem”? 
o “Deze tekst is geen nodiging tot het Heilig Avondmaal, 

maar een nodiging tot Christus”. Kun je dit uitleggen? 

• Bij punt 3 
o Kun je uitleggen wat het verschil is tussen “komen” en “drinken”? 
o Kun je uitleggen wat drinken is aan de hand van de vier woorden die de dominee 

noemde: vergeving, verzoening, vernieuwing, versterking? 
 
Belangrijke teksten 
Jesaja 55:1 O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, 
komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk  
 
Openbaring 22:17b En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. 
 
Uit de bronnen 
Robbert Murray McCheyne in preek over Johannes 7 vers 37 
Zielen die door God zijn wakker geschud zijn op twee manieren dorstig. Zij dorsten naar de vergeving 
der zonden. Ze zijn wakker geschud om hun verloren staat te kennen en het gewicht van Gods toorn 
is aan hen bekend gemaakt. Ze zoeken her en der naar een plaats om te rusten, maar vinden die niet. 
Tenslotte gaan ze maar zitten, moe en dorstig. Ze beseffen dat alles wat ze doen helemaal niets te 
betekenen heeft, dat ze zichzelf niet dichterbij de vrede kunnen brengen. Ze voelen zich alsof ze al 
zijn in die plaats waar ze vergeefs zullen vragen om een druppel water om hun tong te verkoelen. 
Kent iemand van u deze toestand? Dan spreekt Christus hier tot u. 
Ze dorsten ernaar om van hun zonden bevrijd te worden. Mensen die ontwaakt zijn, doen heel hun 
uitwendige zonde weg. Als een dronkaard of vloeker wakker geschud wordt, doet hij zijn uitwendige 
zonde weg; maar het is er bij hem nog ver vandaag dat hij zijn hart kan veranderen. Integendeel. 
Soms komen in zijn ziel de meest goddeloze en verfoeilijke gedachten op. Het hart is zo vol van 
afschuwelijke begeerten, dat de ziel er bijna toe wordt gebracht de ondergang te zoeken. Zo iemand 
zoekt her en der een nieuw hart, maar hij vindt dit niet. Hij gaat ten slotte zitten, moe en dorstig. 
Voelt iemand van u dit? Tot u spreekt Christus: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 

Priester schept water uit de Siloam-vijver 
op het Loofhuttenfeest 


