De voortgang van Gods werk

Maandag 20 mei morgendienst, openbare belijdenis des geloofs

Schriftgedeelte: Handelingen 6:1-7
Tekst: Handelingen 6:7 En het Woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te
Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam.

Punten:

1. Groei (En het Woord Gods wies)

2. Vermenigvuldiging (en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer)
3. Gehoorzaamheid (en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam)

Vragen bij de preek
e Bijpuntl
o Wat groeit er nu precies? Wat is de boodschap voor ons?
o Welke plaats heeft het Woord van God in jouw leven? Wat zegt dat over je ziel?
e Bijpunt2
o Welke 2 aspecten van discipel-zijn hoorde je in de preek vanmorgen?
o Wat s het verschil tussen optellen en vermenigvuldigen? Hoe kon de vroege kerk zo snel
groeien?
o Hoe komt het dat onze gemeente groeit? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er
met Handelingen?
e Bijpunt3
o Waarom worden de priesters apart genoemd?
o Waarom zou hier staan dat de priesters gehoorzaamden? Je wordt toch door genade
zalig en niet door werken?

Uit de bronnen

Ds. W.C. Lamain in preek over Handelingen 6 vers 7

Maar wat was er ook een rijke bediening in de harten van degenen die toegebracht werden. De
liefde van Christus drong hen en al stonden zij niet allen op de preekstoel, toch heeft elk in zijn
omgeving gearbeid om zielen voor het Koninkrijk Gods te winnen. Door het geloof dat de wereld
overwint, hebben zij gearbeid om het Woord voort te planten, om steeds maar veld te winnen voor
die grote Koning. In de veelheid der onderdanen is toch des Konings heerlijkheid? O, er is blijdschap
in de hemel onder de engelen Gods als er één zondaar bekeerd wordt, maar er is ook vreugde onder
Gods kinderen hier op aarde. Wanneer zij maar op hun plaats zijn, de liefde de banier over hen voert,
de genade triomfeert, dan zoeken zij de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Dat God in die dagen na
de uitstorting van de Heilige Geest vele mensen gebruikt heeft als werfofficieren en werfsoldaten
leert ook deze tekst. Het is om jaloers op te worden. Schier iedere discipel werd een leraar; iedere
hoorder een prediker. En wat het allergrootste en allernoodzakelijkste was: God de Heilige Geest
zorgde voor “de goede aarde”.



