
Naar het Vaderhuis 
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 

 
Schriftgedeelte: Lukas 24:50-53 en Johannes 14:1-12 
Tekst: Johannes 14:2-3  In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd 
hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal 
bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 
 
Punten:  

1. Christus naar huis (vers 2) 
2. Met Christus naar huis (vers 3) 

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Wanneer heeft de Heere Jezus dit onderwijs aan Zijn discipelen gegeven? 
o Hoe loopt de weg naar het Vaderhuis? 
o Op welke manier bereidt de Heere Jezus plaats in de hemel? 
o Hoe kun je weten of er in de hemel ook plaats voor jou bereid wordt? 

• Bij punt 2 
o Hoe komen Gods kinderen thuis? 
o Waarom is de wederkomst een troost voor Gods kinderen? 
o Waar voel jij je thuis? Waar zal dan je eeuwig huis zijn? 

 
Belangrijke teksten 
Joh. 13:33 Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken, en gelijk Ik den Joden 
gezegd heb: Waar Ik heen ga, kunt gij niet komen; alzo zeg Ik ulieden nu ook. 
 
Prediker 12:5m want de mens gaat naar zijn eeuwig huis 
 
Uit de bronnen 
Charles Ross over Joh. 14:2-3 in “Het binnenste heiligdom, uitleg over Johannes 13-17” 
Het is een hoogst dierbare waarheid dat, terwijl Jezus in den hoge bezig is om plaats te bereiden voor 
het volk, Hij tegelijkertijd bezig is om het volk toe te bereiden voor die plaats. Hoe doet Hij dat nu? 
Hij komt voor hen tussenbeide bij de Vader: “Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid”. 
En Hij zendt Zijn levendmakende Geest uit. Door Zijn gezegend handelen worden ze vernieuwd, 
geheiligd en pasklaar gemaakt voor de erve der heiligen in het licht. Laten we ons dus hoeden voor 
een poging om te scheiden wat God zo nauw samengevoegd heeft. Ik herhaal dat het ene op zijn 
eigen wijze even noodzakelijk is als het andere. En als iemand van u geneigd is om de vraag te stellen: 
hoe weet ik of Jezus daarboven ook voor mij een plaats aan heb bereiden is?, dan antwoord ik door 
een andere vraag te stellen: Is Hij bezig om u toe te bereiden voor die plaats? Bent u wedergeboren? 
Bent u aan het opwassen in de genade en in de geschiktheid voor de hemel? O, indien niet dan hebt 
u nog geen bewijs dat Hij boven is voor u. Anderzijds, waar de waar de waarachtige liefde tot de 
Zaligmaker bestaat, daar hebt u een bewijs, zo klaar alsof de hemelen boven u zouden scheuren en u 
Gods stem hoorbaar tot u gericht zou vernemen, dat Jezus voor ú boven is. En Hij zal spoedig kome 
om u tot Zich te nemen. 


