Overwinning van de Koning

De triomferende Koning - 4
Zondag 5 mei morgendienst

Schriftgedeelte: Psalm 21 Preekserie “De triomferende Koning”

Tekst: Psalm 21:8-14 1. Zegenwens voor de Koning (Ps. 20:1-5)
2. Vertrouwen op de Koning (Ps. 20:6-10)

Punten: 3. Vreugde voor de Koning (Ps. 21:1-7)

1. Onwankelbaar vertrouwen (8) 4. Overwinning van de Koning (Ps. 21:8-14)

2. Verslagen vijanden (9-13)
3. Zingend volk (14)

Vragen bij de preek
e Bijpuntl
o Welke bondgenoten heeft Nederland?
o Welke Bondgenoot heeft deze Koning?
o Kunnen Gods kinderen wankelen?
e Bijpunt2
o Waarom kunnen kerkmensen ook vijanden van de Koning zijn, terwijl ze denken geen
hekel aan Hem te hebben?
o Welke 3 oordelen over de vijanden hoorde je in dit punt?
o Waarom worden ook de kinderen van de vijanden getroffen? Is dat wel eerlijk?
e Bijpunt3
o Wat wordt er precies bedoeld met het gebed in dit vers?
o Houjij van de psalmen? Waarom wel of niet? Wat zegt dit over jou?

Belangrijke teksten
Mattheiis 12:30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Uit de bronnen

Johannes Calvijn in de uitleg van Psalm 21 vers 11

Door deze omstandigheid drukt David nog meer de hevige mate van God toorn uit, omdat deze zich
zelfs tot de kinderen uitstrekt. Dit is een bekend punt, genoeg van wetenschap in de Schrift, dat God
de straf niet alleen eist van de eerste bewerkers van de misdaad, maar dat Hij de gevolgen er ook van
legt op de hoofden van de kinderen. Toch vermengt Hij niet willekeurig de onschuldigen met de
schuldigen, als Hij met Zijn wraak bezocht het derde en het vierde geslacht. Maar, omdat het zaad
van de goddelozen vervloekt is, waaraan Hij Zijn genade onttrokken heeft en allen als kinderen des
toorns voor het laatste verderf zijn bestemd. Daarom is Zijn gestrengheid niet minder rechtvaardig
tegenover de kinderen als tegenover de vaders. Want wie zal God durven beschuldigen, indien Hij
Zijn genade aan onwaardigen ontzegt, welke Hij aan de Zijnen verleent. Op beide manieren toont Hij
namelijk hoe liefelijk en kostbaar Hem het Rijk van Christus is. Omdat Hij Zijn gunst betoont aan de
kinderen van de gelovigen tot in duizend geslachten, en bij de ongelovigen Zijn toorn blijft tot in het
derde en vierde geslacht.



