
De zalving ontvangen 
Zondag 21 april 2024 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: 1 Johannes 2:18-29 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 12 

 Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? 

Zalving Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met 
den Heiligen Geest gezalfd, 

Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus 
en alzo Zijner zalving deelachtig ben, 

Profeet tot onzen hoogsten Profeet en Leraar, Die ons den 
verborgen raad en wil Gods van onze verlossing 
volkomenlijk geopenbaard heeft;  

opdat ik Zijn Naam belijde,  
 

Priester en tot onzen enigen Hogepriester, Die ons met de enige 
offerande Zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met 
Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;  

en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere,  

Koning en tot onzen eeuwigen Koning, Die ons met Zijn Woord 
en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing 
beschut en behoudt.  
 

en met een vrije en goede consciëntie in dit leven 
tegen de zonde en den duivel strijde, en 
hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle 
schepselen regere. 

 

Punten: 
1. Door Christus (vr. 31) 
2. In Christus (vr. 32) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Kun je met het voorbeeld van een dokter uitleggen waarom het belangrijk is dat een 

hulpverlener “bevoegd” en “bekwaam” is? 
o Hoe zie je de woorden “bevoegd” en “bekwaam” terug in antwoord 31? 
o Wie is de Zalver, wie is de Gezalfde en wie is de Zalf? 
o Welke taken kreeg Christus door Zijn zalving? 

• Bij 2e punt 
o Hoe komt een christen aan zijn zalving? 
o Zie de tabel hierboven: wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de 

ambten van Christen en de christen? 
 
Belangrijke teksten: 
1 Johannes 2:27 En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van 
node dat iemand u lere; maar gelijk dezelve zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en 
is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 
  
Uit de bronnen: 
Justus Vermeer in verklaring van zondag 12 over het priesterschap van de christen (samengevat) 
Het offeren is hun voornaamste werk als priesters. 

• Zij offeren hun oude mens op door het doden van de leden, die op de aarde zijn 

• Het reukwerk van hun gebeden gaat op als een offerande voor God 

• Zij offeren een gebroken geest en een verslagen hart - waar zij geen weg mee weten aan God op. 

• Zij offeren het lofoffer der dankzegging op (Hebr. 13:15) 

• Zij offeren hun aalmoezen aan de Heere en heiligen die gaven aan Hem. 

• Zij offeren hun lichaam en ziel en al wat zij hebben aan God op tot een levende, heilige en Gode 
welbehagelijke offerande (Rom. 12 :1).  

• Als de Heere hen daartoe roept en genade schenkt, zijn zij dan ook bereid, en zien zij er zelfs een 
kroon in, om zich aan de Heere in de marteldood tot een drankoffer op te offeren 


