
Gods Zoon heet Jezus 
Zondag 14 april 2024 middagdienst 

 
Schriftgedeeelte: 1 Timotheüs 1 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 11 

Vr. 29 Waarom wordt de Zone Gods 'Jezus', dat is Zaligmaker, genoemd? 
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;  
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. 
 
30 Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of 
ergens elders zoeken? 
Antw. Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen;  
want van tweeën één:  

• óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, 

• óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is.  
 

Punten: 
1. Omdat Hij zalig maakt (antw. 29a) 
2. Omdat alleen Hij zalig maakt (antw. 29b+30) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Met welk doel zei Paulus in 1 Timotheüs 1:15 dat hij de grootste zondaar was. 
o Wat is “zalig maken”? 
o Wat een lust was, wordt een last. Wat een last was, wordt een lust. Kun je deze 

uitdrukking uitleggen na deze preek? 
o Wat betekent het verlossen van de zonde allemaal? 

• Bij 2e punt 
o Waar vind jij geluk in? Hoe lang duurt dat geluk? 
o Hoe kun je weten of je werkelijk in Jezus gelooft, of alleen met je mond in Hem roemt? 

 
Belangrijke teksten: 
1 Timotheüs 1:15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 
 
Uit de bronnen: 
Johannes Calvijn in de uitleg van 1 Timotheüs 1:15 
En ook wat oorzaak had Paulus waarom hij gehoor verwekt heeft met deze woorden: “Het is een 
getrouw woord”, dan omdat de mensen bij zichzelf twijfelen aan de zaligheid? Want hoewel God de 
Vader ons duizendmaal zaligheid aanbiedt in Christus, en Christus van Zijn ambt predikt, zo zullen wij 
toch daarom niet nalaten te vrezen, of onszelf af te vragen of het ook zo is. Daarom, zo wanneer ons 
enige twijfel van de vergeving van de zonden in de zin komt, zo zullen wij ze hiermee als met een 
schild op sterke wijze leren afwenden, te weten, dat het een ontwijfelbare waarheid is, en waardig 
zonder twijfel aangenomen te worden.  
“De zondaars zalig te maken”. Er is in deze woorden een krachtige aanduiding. Want degenen die 
bekennen dat Christus' ambt is zalig maken, laten toch deze gedachte bezwaarlijk toe, dat zulke 
zaligheid de zondaren toekomt. Want ons gevoelen wordt altijd getrokken tot de beschouwing van 
de waardigheid. Zo haast als de onwaardigheid gezien wordt, zo vervalt het vertrouwen. Daarom, 
hoe meer bezwaard iedereen is met zijn zonden, dat hij met zoveel te grotere moed tot Christus zou 
lopen, te weten, steunende op deze leer. Dat Hij gekomen is, niet om de rechtvaardigen, maar om de 
zondaren zaligheid te geven. (Matt. 9: 13.) 


