
Haggaï 
 
Jaartallen 
538 v. Chr. Koning Kores roept op tot terugkeer naar Israël (Ezra 1:1-4) 
537 v. Chr. Brandaltaar herbouwd en offerdienst hersteld (Ezra 3:1-6) 
536 v. Chr. Fundamenten nieuwe tempel gelegd (Ezra 3:8-13), daarna is de opbouw van de 

tempel stilgelegd als gevolg van de vijandschap (Ezra 4) 
520 v. Chr. Haggaï gezonden 
 
Indeling 

 
Belangrijke personen 

• Profeet Haggaï, treedt op samen met Zacharia. Verder geeft de Schrift geen bijzonderheden. 

• Vorst Zerubbábel 
o Kleinzoon of achterkleinzoon van Jojachin, de één-na-laatste koning van Juda 
o Aanvoerder bij de terugkeer uit Babel (Ezra 1:8 + kanttekening) 
o Geen koning, maar volksleider ónder koning Darius 
o Voorvader van Christus (Matt. 1:12-13) 

• Hogepriester Jozúa 
o Geslachtslijn gaat via Zadok terug naar Aäron (1 Kron. 6:3-15) 
o Vader Jozadak hoorde bij de weggevoerden naar Babel (1 Kron. 6:15) 

 
Belangrijke Bijbelgedeelten buiten Haggaï 
Ezra 4:1-5 
Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden, dat de kinderen der gevangenis den 
HEERE, den God Israëls, den tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubbábel en tot de hoofden 
der vaderen, en zeiden tot hen:  

“Laat ons met ulieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken gelijk gijlieden; ook hebben wij 
Hem geofferd sinds de dagen van Esar-Haddon, den koning van Assur, die ons herwaarts 
heeft doen optrekken.”  

Maar Zerubbábel en Jésua en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen:  
“Het betaamt niet dat gijlieden en wij onzen God een huis bouwen; maar wij alleen zullen het 
den HEERE, den God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons 
geboden heeft.”  

Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap, en verstoorde hen in het 
bouwen; En zij huurden tegen hen raadslieden, om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, 
koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Daríus, den koning van Perzië. 
 
Ezra 4:24 – 5:1  
Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem woont, ja, het hield op tot in het tweede 
jaar van het koninkrijk van Daríus, den koning van Perzië. Haggaï nu, de profeet, en Zacharía, de zoon 

Preek Teksten Datum 2e jaar 
Darius 

Datum v. 
Chr. 

Inhoud 

1 1:1-12 Maand 6 dag 1 29 aug 520 Aansporing om de tempel te herbouwen 

2 1:13-
2:1 

Maand 6 dag 24 21 sept 520 Bemoediging om tempel te herbouwen 

3 2:2-10 Maand 7 dag 21 17 okt 520 De heerlijkheid van de herbouwde 
tempel 

4 2:11-20 Maand 9 dag 24  18 dec 520 Rein en onrein 

5 2:21-24 Maand 9 dag 24 18 dec 520 Een nieuwe leider 



van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren; in den Naam des 
Gods van Israël profeteerden zij tot hen. 
 
Jeremia 22:24 
Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, ofschoon Chónia, de zoon van Jójakim, den koning van 
Juda, een zegelring ware aan Mijn rechterhand, zo zal Ik u toch vandaar wegrukken. 
 
Bijbellezingen 
1. De tempelbouw nagelaten (Haggaï 1:1-12)      16-11-2023 

1. Verklaring (1-2) 
2. Vermaning (3-11) 
3. Vrees (12) 

 
2. De tempelbouw hervat (Haggaï 1:13-2:1)     14-12-2023 

1. Haggaï spreekt (13) 
2. De HEERE verwekt (14a) 
3. Het volk werkt (14b) 

 
3. De heerlijkheid van de herbouwde tempel (Haggaï 2:2-10)   11-01-2024 

1. Gemiste heerlijkheid (2-4) 
2. Geschonken heerlijkheid (5-9) 
3. Grotere heerlijkheid (10) 

 
4. Oorzaak en gevolg (Haggaï 2:11-20)      08-02-2024 

1. Onreinheid en verontreiniging (11-15) 
2. Nalatigheid en armoede (16-18) 
3. Gehoorzaamheid en zegen (19-20) 

 
5. Gods zegelring (Haggaï 2:21-24)       11-04-2024 

1. Afgerukt (Jojachin, Jeremia 22:24) 
2. Opgeraapt (Zerubbabel, Haggaï 2:21-24) 
3. Bewaard (Jezus, vervulling van Haggaï 2:21-24) 

 
Bij preek 5: stamboom laatste koningen van Juda 

• Olijfgroen: afstamming 

• Oranje: troonsopvolging 
 


