
Pasen op de weg naar Emmaüs 
Drie Emmaüsgangers - 1 
Zondag 31 maart morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Lukas 24:1-16 
Tekst: Lukas 24:13-16  
 
Punten:  
1. De gestorven Verlosser (13-15a) 
2. De zoekende Levensvorst (15b) 
3. De verborgen Persoon (16) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Wat voor soort vriendschappen heb jij? Is er een overeenkomst met de Emmaüsgangers? 
o Waarin waren de Emmaüsgangers elkaar tot steun en waarin konden ze elkaar niet 

helpen? 

• Bij punt 2 
o Jezus Zelf komt naar de Emmaüsgangers. Toch is na Pasen alles anders. Kun je dat 

uitleggen? 
o Wat is de betekenis van Pasen voor het geestelijke leven? 

• Bij punt 3 
o Lees het stukje hieronder eens. Kun je in je eigen woorden uitleggen waarom de Heere 

Jezus een verborgen Persoon wordt genoemd, terwijl Hij duidelijk gepreekt wordt. 
o Waarom hield de Heere Jezus Zich verborgen voor de Emmaüsgangers? 

 
Uit de bronnen 
Ds. C. Neele in Daniël 18-10-2002 over de uitdrukking “verborgen Persoon” 
Iets wat verborgen is, zie je niet. En wat je nog nooit gezien hebt, ken je niet. Het klinkt misschien 
een beetje ingewikkeld, maar het heeft alles te maken met God. God is van nature voor ons 
verborgen. Zo is het ook met de Heere Jezus. Ook Hem kennen wij van nature niet. Dat is 
verschrikkelijk, want als we Hem niet leren kennen gaan we verloren. Nu zijn er mensen die klagen 
dat Christus een 'verborgen Persoon' is. Misschien vind je dat vreemd. Er wordt toch iedere keer over 
de Zaligmaker gepreekt? Dan weet je toch Wie Hij is? Kun je dan zeggen dat de Heere Jezus 
verborgen is? Ja, toch wel. Mensen die zeggen dat de Zaligmaker voor hen een verborgen Persoon is, 
hebben Hem nodig. Ze zijn ontdekt aan hun zonden en zoeken een Verlosser. Maar zij zeggen met de 
blindgeborene: 'Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?' (Joh. 9 : 36). Ze kennen Christus 
niet in hun hart, hoewel ze veel over Hem hebben gehoord. Zulke mensen verlangen om Christus te 
mogen zien met geloofsogen. Want Hem te kennen is het eeuwige leven (Joh. 17:3). juist als ze horen 
spreken over een rijke Christus voor een arme zondaar, ervaren ze dat Christus verborgen is. Ze 
begrijpen de dichter van Psalm 119: Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren". Openbaren is 
'bekendmaken', 'onthullen'. Dan ga je iets zien, wat je nog nooit gezien hebt. Gelukkig staat er in de 
Bijbel dat de Heere Zich openbaart aan hulpeloze roepers. Daniël zei tegen Nebukadnezar: Maar er is 
een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart" (Daniël 2 : 28). Ben jij al een Christuszoeker 
geworden? 
 


