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Schriftgedeelte: Prediker 3:1-15 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 10 

Vr. 27 Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? 
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn 
hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en 
krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. 
 
Vr. 28 Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt? 
Antw. Dat wij  

• in allen tegenspoed geduldig, 

• in voorspoed dankbaar zijn mogen,  

• en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van 
Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen. 

 
Punten: 
1. In alle dingen  
2. In tegenspoed 
3. In voorspoed 
4. In de toekomst 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Wat is het verschil tussen Gods voorzienigheid over alle mensen en de Vaderlijke 

voorzienigheid waar de catechismus over spreekt? 

• Bij 2e punt 
o We hoorden dat Gods kinderen verlost worden van de schuld, smet en macht van de 

zonde, maar niet van de gevolgen van de zonde. Kun je dat uitleggen? 
o Wat zijn de oorzaken van tegenspoed in het leven van iemand die de Heere vreest? 

• Bij 3e punt 
o Welke tijden uit Prediker 3 passen het best bij jouw leven op dit moment? Waarom? 
o Wat is dankbaarheid? Wat heeft dat met het werk van Christus te maken? 

• Bij 4e punt 
o Welke verwachting heb jij voor de toekomst? Is dat een zekere of onzekere 

verwachting? 
 
Uit de bronnen: 
Kanttekening 27 bij Prediker 3:14 “Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn” 
Het zal altijd geschieden gelijk Hij besloten en verordineerd heeft, want het besluit Gods is 
onveranderlijk. Kon het schepsel de minste verandering maken in hetgeen dat God doen wil; kon het 
schepsel den zegen verminderen of vermeerderen; het kruis verlichten of verzwaren; zo zouden de 
mensen het schepsel eren en vrezen, en niet den Schepper.  
Daarom heeft God alles wat Hij over ons wil brengen of wat Hij van ons wil weren, hetzij goed of 
kwaad, alzo bepaald, dat de schepselen niet de minste verandering daarin maken kunnen, opdat wij 
alleen voor het aangezicht des Scheppers vrezen, en in alle ootmoedigheid alleen aan Zijn 
voorzienigheid hangen zouden. 


