
Het laatste Pascha  
Het Pascha – 6 

Zondag 24 maart morgendienst 
 
Schriftgedeelte: Lukas 22:7-23 
Tekst: Lukas 22:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik 
lijde;  
 
Punten:  
1. Grote begeerte (15a) 
2. Naderend lijden (15b) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Welke drie onderdelen komen we tegen in de begeerte van de Heere Jezus? 
o De Heere Jezus maakt zijn verlangen bekend. Welke troost ligt hier in? 
o Welke begeerten hadden zijn discipelen?  
o Waarom zou de Heere Jezus het Pascha hebben willen eten met zijn discipelen? Ze 

snapten toch niets van de betekenis? 

• Bij punt 2 
o Gods kinderen willen ook altijd wat doen, wat vasthouden en wat erbij. Kun je dat 

uitleggen? 
o Hoe kwam er plaats bij de discipelen voor het lijden van de Heere Jezus? Welke les ligt 

hierin? 
o Lees de tekst hieronder eens. Wat heeft dit te maken met deze preek? 

 
Belangrijke teksten 
Markus 8:35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn 
leven zal verliezen om Mijnentwil en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. 

 
Uit de bronnen 
Ds. I. Kieviet in preek over Lukas 22:14-20 
De Borg zag Zijn leed en lijden, nood en dood, maar ook de zegepraal die daaruit volgde. Door lijden 
tot heerlijkheid; door de dood tot het leven! Het was een liefde die niet alleen wil genieten,  maar die 
zich geeft, die zichzelf wegschenkt tot in de dood. Weergaloze, rechtvaardige liefde. Hoe schittert Hij 
hier voor het levende geloof. Hij zou een einde maken aan Sions vloek en de belofte inlossen die Hij 
in de stilte van de eeuwigheid beloofde aan de Vader. Hij zou het rantsoen aan Zijn Vader betalen. 
Nu zou Hij de oude slang de kop vermorzelen, de zonde overwinnen en de dood verslinden tot 
overwinning.  
Kom, zijn er hier die de prijs der ziel in tijd noch eeuwigheid kunnen voldoen, bedrukt en 
doodbrakende, met een Heman dragend de vervaarnis Gods? Ja, de zonde is een aanval op Gods eer, 
een stormloop tegen Gods troon, een poging tot het doden van de levende God. Zijn er hier die de 
last der zonde loodzwaar voelen drukken op de ziel en het heilig misnoegen Gods gewaar worden? 
Zijn er hier, die de heerschappij van de vorst der duisternis om der zonde wil als een foltering 
kennen. Zijn er hier die moeten bekennen de eeuwige dood te hebben verdiend? Er is een stem 
uitgaande van de Paasdis van erbarmen en recht en vrede door het Lam! 


