
De dubbele band met Christus 
Zondag 21 januari 2024 middagdienst 

 
Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 7 vraag 20 

Vr. 20 Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? 
Antw. Neen zij, maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. 

Punten: 
1. Onmisbaar voor een Adamskind (Neen zij, maar alleen degenen…) 

2. Gelegd door de Geest (die Hem door een waar geloof worden ingelijfd) 

3. Beantwoord door het geloof (en al Zijn weldaden aannemen) 

Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Kun je aan de hand van Rom. 8:5-8 uitleggen wat het betekent om “vlees” te zijn? 
o Wat is alverzoening? En algemene verzoening? 

• Bij 2e punt: 
o Kun je het voorbeeld vertellen van de aansluiting van de nieuwe pastorie op het 

elektriciteitsnetwerk? Waarom vertelde de dominee dit voorbeeld? 
o Waarom is dit punt ergernis én evangelie? 
o Wat is inlijven? Wat gebeurt er dan? 

• Bij 3e punt: 
o Waarom is het thema “De dubbele band met Christus”? 
o Prediking is schildering, nodiging en belofte. Kun je dat uitleggen? 
o Wat is aannemen? 

 
Uit de bronnen: 
Alexander Comrie. Eigenschappen van het zaligmakend geloof. Preek 1: Het 
geloof is een genade die de ziel zo nauw mogelijk met Christus verenigt. 
Maar ik hoor enige van zonden overtuigde mensen zeggen: O, dit is het 
waarnaar onze ziel verlangt, namelijk om met Jezus verenigd te worden.  

• Maar de één zegt: Ik ben zo’n gering, nietig en onwaardig mens dat ik niet 
durf. Maar daarvoor is Hij juist gekomen om door Hem de meest geringe 
zalig te maken en te verlossen!  

• Een ander zegt: Ik wil mij wel met Hem verenigen, maar ik twijfel of Hij mij 
wel in zo’n nauwe band met Hem wil aannemen. O ja, ziel, Hij is duizend keer gewilliger dan 
uzelf! Daarvan verzekert Hij u door Zijn Woord: “Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Hij 
verzekert u daarvan ook door Zijn eedzweren en door Zijn tranen die Hij stort vanwege uw 
onwilligheid.  

• Weer een ander zegt: Mijn zonden en schulden zijn zo groot en zo zwaar dat ik voor Hem moet 
sidderen. Ik zeg: Laat ze als scharlaken zijn en als karmozijn, Hij wil ze uitdelgen ter wille van Zijn 
Naam.  

• Opnieuw zegt een ander: Ik wilde mij wel met Hem verenigen, maar ik was daar niet toe in staat. 
Wel, is Hij dan niet de Machtige Jakobs, een Heiland, om de zwakken kracht te geven en de 
sterkte te vermenigvuldigen van degenen die geen kracht hebben?  

• Tenslotte zal iemand toevoegen: Ja, maar ik heb niet de gemoedsgestalte van iemand die komt; 
mijn hart is als een steen! Dat kan zo zijn, maar waar zult u het dan verkrijgen? Heeft Hij niet 
beloofd het stenen hart weg te nemen?  

Daarom, overtuigde zondaar, wij roepen u toe als een gezant van God: Kom! Want de Bruidegom 
zegt: Die wil, die kome, en neme de wateren des levens om niet. 


