
De Persoon van de Middelaar 
Zondag 14 januari 2024 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Psalm 40 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 6 
Vr. 16  Waarom moet Hij een waarachtig en 
rechtvaardig mens zijn? 
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, 
dat de menselijke natuur, die gezondigd had, 
voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een 
zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. 
 
Vr. 17 Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, den last van 
den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, 
en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen 
verwerven en wedergeven. 
 

Vr. 18  Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk 
waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig mens 
is? 
Antw. Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot 
wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, 
en tot een volkomen verlossing geschonken is. 
 
Vr. 19 Waaruit weet gij dat? 
Antw. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk 
in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de 
heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en 
door de offeranden en andere ceremoniën der Wet laten 
voorbeelden, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon 
vervuld. 

 

Punten: 
1. Door God geëist (16+17) 
2. Door God geschonken (18) 
3. Door God geopenbaard (19) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Wie heeft er een Middelaar nodig? 
o Waarom moest de Middelaar waar en rechtvaardig mens en tegelijk waar God zijn? 

• Bij 2e punt: 
o Hoe zie je in psalm 40 het werk van de Heere Jezus terug? 
o Met welk doel schenkt God de Middelaar? 

• Bij 3e punt: 
o Wat is het verschil tussen de kennis die de wet geeft (zondag 2) en de kennis die het 

Evangelie geeft? 
o Hoe zie je in de verschillende soorten Bijbelgedeelten die vraag 19 noemt het werk van 

de Heere Jezus terug? 
o Hoe openbaart God de Middelaar vanuit het Heilig Evangelie? Hoe kun je weten of de 

Heere Jezus je Zaligmaker is? 
 
Uit de bronnen: 
Zacharius Ursinus in “Het Schatboek” over het verschil tussen Wet en Evangelie 
Want de Wet leert, hoe wij moeten zijn, en wat wij aan God verschuldigd zijn, maar ze geeft ons geen 
krachten noch wijst zij ons de manier, waardoor wij zó kunnen worden, als de Wet ons hebben wil. 
Maar het Evangelie draagt ons de belofte der genade voor, en leert ons, dat de volkomen 
gerechtigheid van Christus, die ons door het geloof toegerekend wordt, niet anders te beschouwen 
is, als ware ze van onszelf, zodat wij door deze toerekening en door een beginsel van een nieuwe 
gehoorzaamheid voor God volkomen rechtvaardig zijn. Zegt de Wet: „Betaal mij wat gij schuldig zijt”, 
Matth. 18 : 28; „Doe dat en gij zult leven”, Luk. 10 : 28, het Evangelie zegt daarentegen, Matth. 5 : 36: 
„Geloof alleenlijk”, en Hand. 16 : 31: „Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.”  
 
 


