Het zaad van het Woord (1)

Zondag 14 januari morgendienst

Schriftgedeelte: Matthelis 13:1-23
Tekst: Matthelis 13:3-4 en 19

En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende:
Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een
deel van het zaad bij den weg; en de vogels kwamen en aten
datzelve op. > Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort
en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn
hart gezaaid was; deze is degene die bij den weg bezaaid is.

Punten:

1. Genomen door de zaaier (3b)
2. Gezaaid in de akker (3b)

3. Gepikt bij de weg (4 en 19)

Vragen bij de preek
e Bijpuntl
o De discipelen kwamen na de preek bij de Heere Jezus. Wat is de les hieruit?
o Wieis de zaaier?
e Bijpunt2
o Wat zijn de overeenkomsten tussen zaaien en de verkondiging van het Woord?
o Welke twee dingen leert deze gelijkenis ons over de verwachting die we moeten hebben
van de verkondiging van het Woord?
e Bijpunt3
o Waarom legt de Heere Jezus zo de nadruk op de toestand van de akker? Hij is toch
degene die door Zijn Geest de vrucht op het Woord moet geven?
o Welke hoorders zijn degenen die bij de weg bezaaid zijn?
o Kun je uitleggen wat het betekent dat iemand het Woord hoort, maar niet “verstaat”?
o Maak eens heel praktisch hoe de Boze het Woord uit jouw hart wegneemt?

Uit de bronnen

C.H. Spurgeon over het zaad bij de weg in preek over de gelijkenis van de zaaier

De predikant is voor u iemand die een mooi instrument bespeelt. Maar hij speelt voor een
standbeeld dat geen oren heeft om te horen. U kunt de betekenis van een gelijkenis begrijpen, maar
de verborgen bedoeling, het geestelijke leven, is helemaal voor u verborgen. U zit aan het
bruiloftsmaal, maar u eet niet van het kostelijke voedsel en u drinkt niet van de wijn. U hoort het
klokgelui van de hemel als teken van de blijdschap over verloste zielen, maar u bent zelf niet verlost.
U bent zonder God en zonder Christus. U staat bij de ingang van de smalle weg, maar u betreedt hem
niet. (...) Wij kunnen wel alles doen om u aan te sporen. Wij kunnen bij u aandringen en voor u
bidden en over u huilen, maar u blijft even verhard, even zorgeloos en onnadenkend als u geweest
bent. O, moge God zich over u ontfermen en u uitvoeren uit deze boze toestand, opdat u nog
behouden mocht worden. O Heilige Geest, verbreek deze harde weg en laat hem overvloedige vrucht
voortbrengen.



Vergelijking van de gelijkenis van de zaaier in Matthelis, Markus en Lukas

Mattheiis 13

3

Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.

En als hij zaaide, viel een deel van het
zaad bij den weg; en de vogels kwamen
en aten datzelve op.

Markus 4
Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.

3

En het geschiedde in het zaaien, dat het ene
deel van het zaad viel bij den weg; en de
vogelen des hemels kwamen en aten het op.

Lukas 8
5 | Een zaaier ging uit om zijn zaad te
zaaien

5 | en als hij zaaide, viel het ene bij den
weg, en werd vertreden, en de vogelen
des hemels aten dat op.

opdat zij niet zouden geloven

5+6

En een ander deel viel op steenachtige
plaatsen, waar het niet veel aarde had;
en het ging terstond op, omdat het geen
diepte van aarde had; maar als de zon
opgegaan was, zo is het verbrand
geworden, en omdat het geen wortel
had, is het verdord.

5+6

En het andere viel op het steenachtige, waar
het niet veel aarde had; en het ging terstond
op, omdat het geen diepte van aarde had.
Maar als de zon opgegaan was, zo is het
verbrand geworden, en omdat het geen
wortel had, zo is het verdord.

6 | En het andere viel op een steenrots, en
opgewassen zijnde is het verdord,
omdat het geen vochtigheid had.




7 En een ander deel viel in de doornen; en | 7 En het andere viel in de doornen, en de 7 | En het andere viel in het midden van
de doornen wiesen op en verstikten doornen wiesen op en verstikten hetzelve, en de doornen, en de doornen
hetzelve. het gaf geen vrucht. medeopwassende verstikten hetzelve.

de
begeerlijkheden omtrent de andere dingen wellusten des levens

En een ander deel viel in de goede En het andere viel in de goede aarde en gaf En het andere viel op de goede aarde,
aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, vrucht, die opging en wies; en het ene droeg en opgewassen zijnde bracht het

het ander zestig-, en het ander dertig- en het andere zestig- en het andere -voudige vrucht voort.
dertigvoud. honderdvoud.

en aannemen

hetzelve in een eerlijk en
goed hart bewaren en in



