
Geloven in de geboren Zaligmaker 
Maandag 25 december middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Lukas 2:8-20 
Tekst: Lukas 2:15-16 En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot 

elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons 
heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. 
 
Punten:  
1. Horen (15) 
2. Komen (16a) 
3. Vinden (16b) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Wat vind je van de manier waarop de preekbespreking bij jullie thuis verloopt? Wat zijn 

overeenkomsten en verschillen met de preekbespreking door de herders? 
o Kun je met het voorbeeld van het bericht van de geboorte van een baby uitleggen 

waarom horen ook geloven is, maar dat je toch verlangt naar meer? 
o Later horen meer mensen in Bethlehem van de geboorte. Zij kwamen echter niet. Zit er 

ook een verschil in het “horen”? 

• Bij punt 2 
o Wat is “komen” tot de Heere Jezus?  
o Waarom durven de herders te komen?  
o Waarom is “komen” een ander woord voor “geloven”? 

• Bij punt 3 
o Hoe wisten de herders dat dit Kind de Zaligmaker was? Wat is de les voor ons? 
o Waarom is “vinden” een ander woord voor “geloven”? 

 
Uit de bronnen 
Alexander Comrie in het ABC des geloofs bij “komen” (samengevat) 
Als u wilt weten, waaruit dit komen bestaat, let dan op de volgende zaken: 

• Het geeft aan dat de mens in zijn ziel de kracht van Jezus’ nodiging en aanzoek ondervindt. Hij 
hoort die en wordt erdoor bewogen. 

• Het geeft aan dat de mens de rampzalige verdorvenheid van zichzelf ziet, wat gepaard gaat met 
diepe indrukken van zijn onwaardigheid. 

• Het geeft aan dat de mens oog krijgt voor de genoegzaamheid en volheid van Gods Zoon. Deze 
mens ziet dat alleen in Zijn wonden een schuilplaats is en dat hij op Zíjn woord mag komen. 

• Dit veroorzaakt een onverzadigbaar verlangen in de mens om deel aan Christus te krijgen. Hij ziet 
dat hijzelf zo rampzalig is, en de Heiland is voor hem zo vol, zo rijk, zo bereidwillig en zo vol liefde 
uitgeschilderd. 

• De mens ziet nu dat hij vanuit zichzelf niets kan, maar hij wil het toch met ernst en heel bewust 
gaan doen. Het kan niet anders dan dat hij de eis van Jezus gaat inwilligen. Daarom staat hij op, 
net als de verloren zoon en hij roept uit: Trek mij en ik zal u nalopen. 

• Tenslotte komt het tot de daad zelf. De mens gaat zijn voornemen nu uitvoeren. Daar gaat hij 
met al zijn gebrek, ellende en leed in de ziel naartoe. Dan wendt hij zich tot de Heere en geeft 
zichzelf over aan de dierbare Jezus om behouden te worden. 


