
De weg kwijt 
Zondag 12 november morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Hooglied 1:7-17 
Tekst: Hooglied 1:7-8 Zeg mij aan, Gij Dien mijn ziel liefheeft, 
waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want 
waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden Uwer 
metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de 
vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw 
geiten bij de woningen der herderen. 
 
Punten:  
1. De weg gevraagd (7) 
2. De weg gewezen (8) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Hoe komt het dat de bruid de weg niet meer weet? Ze is toch al bij de Bruidegom 

geweest? 
o Kun je de vraag van de bruid uitleggen? 
o Waarom is ze zo bang voor andere herders en andere kudden? Wat betekent dat voor 

ons? 

• Bij punt 2 
o Waarom is de naam die de bruid krijgt zeker in deze tekst een wonder? 
o Kun je uitleggen wat het schapenspoor is? Wie moeten we dan vooral volgen? 
o Wat zijn de woningen der herders? Waarom wijst de Bijbel op het belang van de 

ambten? Ambtsdragers zijn toch ook gewone mensen? 
 

Belangrijke teksten 
Hebreeën 12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben 
liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is; 
 
Handelingen 20:28 Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige 
Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door 
Zijn eigen bloed. 
 
Uit de bronnen  
J.C. Philpot in preek over Hooglied 1:7-8 
Wanneer gij op enigerlei wijze begunstigd zijt met te leven binnen het bereik van de herderstenten 
en het voorrecht geniet van het evangelie in deszelfs zuiverheid en kracht te horen prediken, uw 
geiten in uw armen te nemen en ze neder te zetten om te weiden op het grazige kruid. En zijt 
verzekerd dat als gij tot de herderstent komt met een biddende geest en een hongerige ziel, van God 
smekende om uw hart te openen, om het Woord met kracht te ontvangen en het met Zijn zegen te 
bekronen, gij vroeger of later spijze vinden zult. Maar deze dingen gaan altijd samen. Zo gij spijze 
behoeft, zult gij u daar begeven waar het bekomen kan worden. Zo gij rust begeert, zult gij gaan waar 
zij verkregen kan worden. Gij zult geen van beiden in de wereld bekomen. Maar als gij voedsel en 
rust bij de tenten der herderen bekomt, zult gij bevinden dat het werkelijk en waarachtig Jezus zelf is 
die weidt en Jezus zelf is, die u doet nederliggen en rusten. De herders zijn slechts dienaren. 


