
Het Brood des levens 
Dankdag 1 november middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 6:30-40 
Tekst: Johannes 6:35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal 
geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 
 
Punten: 
1. Gegeven (context) 
2. Geopenbaard (Ik ben het Brood des levens) 
3. Gegeten (die tot Mij komt, zal geenzins hongeren) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1 
o Waarom vragen de joden om een teken? Ze hebben toch net een teken gehad? 
o Op welke manier is het Brood des levens gegeven? En aan wie? 

• Bij punt 2 
o Kun je de uitdrukking “Brood des levens” uitleggen?  

▪ Hij is zelf levend 
▪ Hij geeft leven 
▪ Hij is het leven 

• Bij punt 3 
o Wie mag dit Brood komen eten? 
o Wat zijn redenen waarom mensen dit Brood niet komen eten? 
o Wat doet de Heilige Geest om mensen wél van dit Brood te laten eten? 
o Wat heeft dit met dankdag te maken? 

 
Belangrijke teksten 
Psalm 78:24 En regende op hen het Man om te eten, en gaf hun hemels koren. 
 
Johannes 6:51 Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood 
eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal 
voor het leven der wereld. 
 
Uit de bronnen 
Ds. I. Kievit in meditatie over Johannes 6:35 
Maar is dit Brood niet voor levende mensen? De doden kunnen toch niet eten? Ja, Jezus is het Brood 
des levens, maar merk op, dit Brood geeft ook leven. Hij is toch ook de Opstanding en het Leven? Zou 
het geen vreemd brood zijn dat gelegd wordt in de mond van een dode en hem het leven geeft? Ja, 
dit Brood is van de hemel neergedaald. Wie met de dood in zijn ziel worstelt, zal Jezus etende tot 
leven komen. Zeker, we weten wel dat daar het leven reeds vóór ligt, want een dode kan niet 
hongeren naar de gerechtigheid. Maar u begrijpt onze bedoeling toch wel? Het is ons te doen u 
begerig te maken door de bediening van de Geest. Want alleen de Geest is het, die levens maakt. Het 
is met dit Brood als met het woord dat Jezus spreekt: “Zo wie gehoord zal hebben de stem van de 
Zoon des mensen, die zal leven”. Gelukkig dat wij met zulk een Jezus van doen hebben, anders 
bleven wij in onze doodstaat besloten en kwamen nooit tot het leven. 
 


