
Waarom moet je bidden? 
Zondag 2 juli 2023 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Lukas 18:1-8 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 45 vraag 116 
Vr. 116 Waarom is het gebed den christenen van node? 
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert,  
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder 
ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 

 
Punten:  
1. Een herkenbare vraag (vr. 116) 
2. Een Goddelijk bevel (antw. 116a) 
3. Een noodzakelijk middel (antw. 116b) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Welke vragen over het gebed herkende je uit je eigen leven? 
o Welke vragen heb je nog meer over bidden? 

• Bij 2e punt 
o Wat leert het je dat de antwoorden op de vragen uit het eerste punt helemaal niet 

besproken worden in de catechismus? 
o Kun je vanuit het voorbeeld van een ontmoeting tussen mensen die elkaar liefhebben 

lessen noemen voor ons bidden? 
o Wat zegt jouw gebedspraktijk over de toestand van je ziel? Kun je dat uitleggen? 

• Bij 3e punt 
o Wij noemen heel veel dingen “bidden”, die de Heere geen bidden noemt. Kun je dat 

uitleggen? Wat zijn volgens de catechismus kenmerken van een waar gebed? 
o Kun je in je eigen woorden de vraag die boven aan dit stencil staat beantwoorden? 

 
Belangrijke teksten: 
1 Thess. 5:17 Bidt zonder ophouden. 
 
Psalm 50:15 En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. J. Karels in verklaring van zondag 45 
We kunnen dikwijls zo klaar staan om heimelijk de schuld nog op God te werpen dat we onbekeerd 
zijn. En natuurlijk, we weten het, het zalig worden is een Godsdaad. Uit genade zijt gij zalig 
geworden. Maar is het ons wel eens begeerlijk geworden om zalig te worden? Als er in het dagelijks 
leven een zaak is die we graag willen hebben, dan doen we er alles aan. En wat hebben we er nu aan 
gedaan om zalig te worden? Hebben we tot bloedens toe gestreden? Hebben we hartelijk tot God 
gezucht zonder ophouden, in de gestalte van Jakob: “Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat Gij mij 
zegent”? Dan komen we er zo met schuld uit. En we hebben maar één raad voor onze jonge mensen: 
val op je knieën en vraag of God je bekeert, zoals Hij al Zijn volk bekeert. Dat houdt ook het 
gebedsleven in. We hebben maar één raad voor de ouderen die nog voor eigen rekening gaan: vraag 
of de Heere naar je omziet. Daar kun je niets mee verliezen, en je kunt er alles mee winnen. En we 
hebben maar één raad voor Gods keurlingen: vraag maar veel: “Heere, wat er ook in mijn leven 
komt, laat het gebedsleven niet verflauwen, laat dat niet ingezonken raken”.  


