
Het werk van Gods Geest in jongeren 
Maandag 29 mei morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Jesaja 44:1-5 
Tekst: Jesaja 44:4-5 En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze 
zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn 
hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël. 
 
Punten: 
1. Zichtbare vrucht (4)  
2. Openbare belijdenis (5) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Wat heeft deze preek met Pinksteren te maken? 
o Zou je kunnen vertellen wat de eerste dingen zijn die de Heilige Geest werkt in het hart? 
o Waarom staat er dat zij uitspruiten “tussen in het gras”? 

• Bij punt 2 
o Welke 3 onderdelen van het doen van belijdenis kom je tegen in vers 5? 
o Hoe kun je aan iemand merken dat hij “van de HEERE” is? 
o Wat betekent het als je jezelf de naam van Jakob geeft? 
o “Je kunt alleen belijdenis doen wanneer de Heilige Geest in je hart werkt”. Klopt dit? Wat 

zegt de Bijbel hierover?  
 

Uit de bronnen 
Matthew Henry in verklaring van Jesaja 44:5 
Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN 
Zij zullen zich onderwerpen, zich overgeven aan God. Niet één in de naam van de overigen, 
maar ieder voor zichzelf zal zeggen: "ik ben des HEEREN. Hij heeft een onbetwistbaar recht om 
over mij te heersen, en ik onderwerp mij aan Hem, aan al Zijn geboden, aan al Zijn 
beschikkingen. Ik ben en zal zijn alleen de Zijne, de Zijne geheel en al, de Zijne voor altoos, ik 
zal zijn voor Zijn belangen, ik zal zijn tot Zijn lof, levende en stervende zal ik de Zijne zijn." 
 
en die zal zich noemen met den naam van Jakob 
Zij zullen zich tot één lichaam verenigen met het volk van God, en zich noemen bij de naam 
Jakobs, vergetende hun eigen volk en het huis van hun vaders, en begerig om de hoedanigheid 
te hebben en de livrei te dragen van het huisgezin Gods. Zij zullen al het volk van God 
liefhebben, zich met hen vergezellen, hun de rechterhand van de gemeenschap geven, hun zaak 
omhelzen, het goede van de kerk zoeken in het algemeen en van al de afzonderlijke leden 
ervan, en bereid zijn om in alles lotgemeen met hen te zijn. 
 
en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van 
Israël. 
Zij zullen dit zeer plechtig doen. Sommigen van hen zullen met hun hand schrijven: ik ben 
des Heeren, zoals iemand ter bevestiging van een koop, zijn handtekening onder de koopakte 
stelt. Hoe duidelijker en uitdrukkelijker we zijn in onze verbondssluiting met God, hoe beter 
het is, Exodus 24:7, Jozua 24:26, 27, Nehemia 9:38. Als gij het vast zult binden zult gij het 
vast bevinden. 


