
De leugen overwonnen 
Zondag 14 mei 2023 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Markus 14:53-65 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 43 
Vr. 112: Wat wil het negende gebod? 
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,  
niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of 
lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of 
helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, 
als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den 
zwaren toorn Gods op mij laden wil; 

insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen 
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook 
mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen 
voorsta en bevordere. 
 

 
Punten:  
1. Het werk van de duivel (112a) 
2. Het werk van Christus (Mark 14) 
3. Het werk van de christen (112b) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Op welke manieren is de duivel bezig een schijnwereld op te bouwen? Hoe kun je 

voorkomen dat je daarvan onder de indruk raakt? 
o Kun je uitleggen wat de volgende woorden betekenen: woorden verdraaien, 

achterklappen, lasteren? 
o Waarom wordt juist bij het 9e gebod gesproken over de zware toorn van God? Zou je dat 

niet eerder verwachten bij het 3e of 7e gebod? Wat leert dat ons over de manier waarop 
wij over de zonde denken? 

• Bij 2e punt 
o De Heere Jezus noemt Zichzelf de Waarheid. Wat zou dat betekenen? 
o Hoe ging de Heere Jezus om met de leugens die over Hem werden uitgesproken? Wat 

leer je daarvan? 

• Bij 3e punt 
o Hoe zou je kunnen merken aan het leven van een kind van God dat hij het 9e gebod weer 

lief heeft gekregen. 
 
Belangrijke teksten: 
Jesaja 53:9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood 
geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. A.F. Honkoop in verklaring van zondag 43 
Er is een volk dat buigend onder God en zichzelf veroordelende, ervaren mag dat bij de Heere veel 
vergeving is. Nee, we mogen niet verzwijgen wie u bent, maar zouden we er dan over zwijgen Wie 
Jezus is? Zullen we erover zwijgen hoe oneindig Zijn liefde is en hoe groot Zijn barmhartigheid is? Hij, 
die voor leugenaars en lasteraars Zichzelf heeft laten veroordelen. Om zulken vrij te maken in het 
Goddelijk gericht. Er is een betere weg dan uw leugens te bedekken, in uw leugens te verharden en 
op uw leugenpad door te gaan. Om er straks zodanig in verstrikt te zijn, dat er bijna geen ontkoming 
meer mogelijk is en de satan u in de strikken van de leugen naar het eeuwig verderf zal slepen. Een 
betere weg is om de leugen te belijden voor Gods heilig aangezicht, om er verzoening voor te zoeken 
in het bloed des kruises. Om tot Jezus te vluchten, Die voor overtreders gebeden heeft en veler 
zonden gedragen heeft. 


