
De overwinningsroep van de Zaligmaker 
Vrijdag 7 april avonddienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 19:17-30 
Tekst: Johannes 19:30m: Het is volbracht 
 
Punten: 
1. Klinkt op Golgotha 
2. Klinkt in de hemel 
3. Klinkt in de prediking 
4. Klinkt in het hart 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Waarom kwam het 6e kruiswoord heel onverwacht? 
o Wat betekent “volbracht”? 

• Bij punt 2:  
o Wat was er allemaal volbracht? 
o Waarom moest de Heere Jezus dat doen? 

• Bij punt 3: 
o Wat moet er gepreekt worden om uit te kunnen leggen wat “Het is volbracht” voor 

betekenis heeft? 
o Wij kunnen niet volbrengen vanwege “ongerechtigheid” en “eigengerechtigheid”. Kun je 

deze twee woorden uitleggen? 

• Bij punt 4: 
o Geloof in het volbrachte werk wordt gewerkt door de Heilige Geest. Je hoorde hiervoor 3 

woorden die beginnen met een “o”: onderwijs, onmogelijkheid en openbaring. Kun je dit 
uitleggen? 

 
Belangrijke teksten 
Johannes 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt 
om te doen. 
 
Uit de bronnen 
Dordtse leerregels hoofdstuk 2 paragraaf 3 
Deze dood des Zoons Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; 
van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der 
ganse wereld. 
 
Ds. I. Kievit in “De zeven kruiswoorden”. 
Zullen onze werken vol worden voor God, dan is het nodig in het werk van de Borg te schuilen, met 
Zijn gerechtigheid te worden bekleed. Hoewel ik nooit kan zeggen: Mijn werk is af, mag ik tóch gerust 
gaan slapen omdat Zijn werk af is en het mijne, met al het gebrek er aan verbonden, volkomen 
bedekt. En het is dan, of ik al Zijn werk heb gedaan. Ja, waarlijk, ik mag in vrede gaan slapen. Hij doet 
mij zeker wonen. Geen rustbed zo zacht als het volbrachte werk van Christus. Al kan Gods pelgrim 
dan niet slapen, zo mag hij toch geestelijk rusten. Rusten van alle eigen werk en zich verlustigen in 
het werk van Jezus.  


