Getroost door de Levensvorst
Pasen in Openbaring 1 (4)

Zondag 25 mei 2025 morgendienst

Schriftgedeelte: Openbaring 1:9-20

Tekst: Openbaring 1:17-18 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn
rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben
dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des
doods.

Punten
1. AanZijn voeten (17a)
2. Door Zijn hand (17b)
3. Uit Zijn leven (18a)
4. Met Zijn macht (18b)

Vragen bij de preek
e Bij 1° punt

o Waar om werd Johannes “als dood”? En wat is dat?

o Op welke manier is dat ook voor ons nodig? Waarom?
e Bij 2° punt

o Watis de troost van een aanraking?

o Hoe raakt de Heere Jezus nu mensen aan tot troost?

e Bij 3% punt
o Watis de troost in dit punt?
e Bij4° punt

o Welk voorbeeld hoorde je over de gevangenis?
o Hoe is de prediking van de sleutelmacht van Jezus zowel een bedreiging als een troost?

Uit de bronnen

C.H. Spurgeon in preek over Openbaring 1:17

Het is een oneindige zegen voor ons geheel en al uitgeledigd, uitgekleed, uitgeput, ja dood voor de
Heere neer te liggen. Onze kracht is onze zwakheid, ons leven is onze dood. En wanneer beiden
geheel en al verdwenen zijn, zo beginnen wij sterk te zijn en inderdaad te leven. Aan Jezus voeten te
liggen is een goede ervaring. Om daar als een gewonde en zieke te liggen is beter. Maar daar als
dood neer te liggen is het beste van alles. De mens die daartoe komt, wordt in de verborgenheden
van het koninkrijk onderwezen. Wat een gezegende dood: dood in Christus te zijn! Wat een goddelijk
iets: in Hem te leven. Indien ik Christus op dit ogenblik aanschouwen mocht op voorwaarde van
dadelijke te sterven, zo zou ik met blijdschap het aanbod aannemen: de zaligheid zou dit sterven
verre te boven gaan. (...) Let wel op de plaats waar Johannes overweldigd werd. Liefelijke gedachte!
Ik viel als dood, maar waar? Ik viel als dood aan Zijn voeten. Het komt er niet op aan wat ons
overkomt, indien wij slechts aan Jezus’ voeten liggen. Beter ddar dood, dan overal elders te leven. Hij
is steeds zachtmoedig en teder liefhebbend. Nooit breekt Hij het gekrookte riet, noch blust Hij de
rokende vlaswiek uit. Naarmate Hij bemerkt dat wij onze zwakheid kennen, naar die mate wil Hij ons
Zijn tedere liefde bewijzen.



