
Jezus verschijnt aan Johannes 
Pasen in Openbaring 1 (3) 

Zondag 11 mei 2025 middagdienst 
 

 
Schriftgedeelte: Openbaring 1:9-20 
Tekst: Openbaring 1:9-16 
 
Punten  
1. Op Zijn tijd (9) 
2. Met Zijn Woord (10-11) 
3. Tussen Zijn kandelaars (12-13) 
4. In Zijn heerlijkheid (14-16) 

 
Vragen bij de preek 

• Bij 1e punt 
o Waarom zou de Heere Jezus 

Zich juist in onmogelijke 
omstandigheden openbaren? 

• Bij 2e punt 
o Wat heeft het jou te zeggen dat de Heere Jezus de Alfa en de Omega is? 
o Zie jij Openbaring ook als een troostboek? Waarom wel of niet? 

• Bij 3e punt 
o Verspreidt onze gemeente licht? Hoe dan? 
o Is de Heere Jezus nu in de hemel of op de aarde?  

• Bij 4e punt 
o Waarom moeten we ook aan de Heere Jezus denken zoals Openbaring 1 Hem tekent? 

 
Belangrijke teksten 
Leviticus 24:2-4  Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor den 
luchter, om de lampen geduriglijk aan te steken. Aäron zal die voor het aangezicht des HEEREN 
geduriglijk toerichten, van den avond tot den morgen, buiten den voorhang van de getuigenis, in de 
tent der samenkomst; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op den louteren 
kandelaar die lampen voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk toerichten. 
 
Uit de bronnen 
Octavius Winslow over “De Alfa en de Omega” in “Immanuël, namen van Christus”. 
Christus is de Alfa en de Omega van al onze beproevingen. Zij beginnen met Hem, en in Hem en door 
Hem zullen zij eindigen. Hij begint onze scholing ten aanzien van verdriet en smart in Zijn oneindige 
wijsheid, gerechtigheid en liefde. En Zijn rechtvaardigmakende genade zal voor ons zo’n grote zegen 
zijn, dat het zal uitlopen in Zijn eeuwige heerlijkheid en lofprijzing. O, Jezus zien bij de eerste aanval 
van onze smart, bij de eerste donkere schaduw in ons hart, bij de eerste proeve van de beker die de 
Vader ons te drinken geeft. Door beproeving wil Hij ons dichter naar Zich toe trekken en meer gelijk 
maken aan Zijn Beeld. Denk niet dat een veroordelend iets over u gekomen is, dat God vertoornd is, 
dat Christus Zich heeft teruggetrokken, dat u geen kind van God meer bent, en dat uw hoop op de 
Heere vergaan is. (…) Zoals Christus de Alfa was in uw beproeving, zo zal Hij daarin ook de Omega 
zijn. En zoals Hij de Eerste is in die tegenspoed die u is overkomen, in die slag die u neerwerpt, in dit 
verdriet dat uw hart pijn doet, zo zal Hij de Laatste zijn. De Gids, de Trooster, al de tijd van uw lijden, 
van verdriet, van verzoeking. Daardoor brengt Hij u zo bekwaam, teder en veilig thuis, naar Hemzelf, 
waar Zijn eigen hand elke traan van uw oog zal wissen. 


