Dankbaarheid van de verloste ellendige

Zondag 27 april 2025 middagdienst

Schriftgedeelte: Psalm 116

Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 32
Vr. 86 Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige
verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost
zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?

Antw. Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed
gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest
tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven
Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons
geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof

Punten

1. Innerlijke vernieuwing (vr. 86a)
2. Uiterlijke openbaring (vr. 86b)
3. Noodzakelijke bekering (vr. 87)

Vragen bij de preek
e Bij 1° punt

uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen
wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Vr. 87 Kunnen dan die niet zalig worden, die, in hun goddeloos
ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren?
Antw. In generlei wijze; want de Schrift zegt, dat geen onkuise,
afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard,
lasteraar, noch rover, noch dergelijke, het Rijk Gods beérven zal.

o Welk voorbeeld hoorde je over de verslaafde zwerver? Wat heeft dat met deze preek te

maken?

o Hoe laat de catechismus merken dat ook de dankbaarheid een genadegave is?

e Bij 2° punt

o Wat erin zit, komt er uit! Kun je uitleggen wat dit met deze preek te maken heeft?
o Voor welke drie personen is het belangrijk dat de dankbaarheid openbaar komt in de

vruchten? Hoe dan?
e Bij 3% punt

o Kun je de verschillende zonden die genoemd worden in antwoord 87 uitleggen met je

eigen woorden?

o Op welke manieren proberen wij goed te praten dat er zonden in ons leven zijn?
o Zie ook de volgende bladzijde: wat moeten wij met deze lijsten van zonden?

Uit de bronnen
Ds. H. Veldkamp in verklaring van HC32

Ondanks jarenlange catechismusprediking heerst bij velen nog een zeer eenzijdige voorstelling van
Christus’ genadewerk in ons leven. Het woord van de Heiland dat Hij gekomen is om de werken des
duivels te verbreken, wordt zo veranderd, dat Hij gekomen is, om zondaren in de hemel te brengen.
In die zondaren komt, volgens deze beschouwing, ook niet de minste verandering tot stand, zolang
hij op aarde leeft. Een mens blijft maar een mens. Dat Christus van de schuld en straf der zonden
heeft verlost, wordt gretig beleden, maar dat Hij ook van de macht en invloed der zonde verlost,
wordt schandelijk vergeten. De catechismus wil van deze halvering van Christus’ werk niets weten.
Zegt niet dat Christus ons met Zijn bloed gekocht heeft, zonder meer, maar dat nadat Hij ons met Zijn
bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, er nog iets anders volgt. De verlossing door Zijn bloed vindt haar
voortzetting in de vernieuwing door Zijn Geest. Het bloed neemt de schuld, de Geest neemt de smet
weg. Wij worden niet alleen zalige mensen, straks in de hemel, maar ook nieuwe mensen hier op
aarde. Deze twee staan niet los naast elkaar, maar hangen ten nauwste met elkaar samen. De
vernieuwing hier is het begin van de zaligheid straks; de volkomen zaligheid in de hemel is de kroon
op de levensverandering op de aarde. Een mens blijft dus maar niet een mens, maar wordt een
ander mens.



Voorbeelden van zondenregisters in het Nieuwe
Testament

Romeinen 1:28-32 En gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft
hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen: vervuld zijnde
met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist,
bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen,
laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam; onverstandigen,
verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; Dewelke, daar zij het
recht Gods weten (namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn), niet alleen
dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen.

1 Korinthe 6:10 Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch
ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen
lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beérven.

Galaten 5:19-21 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid,
ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf,
tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke; van dewelke ik u
tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet
zullen beérven.

Efeze 5:5-6 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele
woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Kolossenzen 3:5-6 Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid,
schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst; om welke de
toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;

Openbaring 22:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de
doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet.



