Zegengroet na Pasen
Pasen in Openbaring 1 (1)

Zondag 27 april 2025 morgendienst

Schriftgedeelte: Openbaring 1:1-8

Tekst: Openbaring 1:4b en 5a Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en
van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de
Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde.

Punten

1. Gaven uit Pasen (Genade zij u en vrede)

2. God van Pasen (van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor
Zijn troon zijn; en van Jezus Christus)

3. Glorie na Pasen (Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de
koningen der aarde)

Vragen bij de preek
e Bij 1° punt
o Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen deze groet en de gewone Griekse
en Joodse groet?
o Wat heeft dit punt met Pasen te maken?
e Bij 2° punt
o Wat valt op aan de uitdrukking: Die is, en Die was en Die komen zal?
o Wat heeft dit punt met Pasen te maken?

e Bij 3% punt
o Hoe komen in deze tekst de drie ambten (Profeet, Priester, Koning) van Christus naar
voren?

o Waarom wordt de Heere Jezus de Eerstgeborene uit de doden genoemd, terwijl er al
eerder mensen uit de dood zijn opgewekt?
o Wat heeft dit punt met Pasen te maken?

Uit de bronnen

Ds. E. van Meer over Openbaring 1:4-5

“De getrouwe Getuige” is Hij; als zodanig is Hij onze Hoogste Profeet. Ja, naar de getrouwe Getuige
zal de Kerk aller eeuwen eerbiedig en aandachtig luisteren, want Hij heeft ons het Woord Gods
gebracht.

Maar dat heil heeft Hij als de enige Hogepriester ook gereed gemaakt voor Zijn Kerk, door Zichzelf
ten zoenoffer te wijden. Toen Hij als de Eerstgeborene uit de doden uit het graf verrees, droeg Hij in
Zijn doorboorde handen de genade die Hij verkreeg door de prijs van Zijn bloed en groette Hij Zijn
vrienden op grond van Zijn offerande met het “Vrede zij ulieden”

De Heere Jezus is tenslotte ook de eeuwige Koning. De “koningen der aarde” kunnen de stoffelijke
belangen van hun onderdanen bevorderen, doch Christus, de Overste, tronend boven allen, schenkt
ook geestelijke, eeuwige weldaden. Hij zegent met de genade welke geen Nebukadnezar zal
ontroven. Hij stort een vrede uit, welke geen Hitler zal verstoren.

De Vader koestert gedachten der genade en des vredes; de Profeet openbaart ze, de Hogepriester
maakt ze tot werkelijkheid, de Koning stelt ze ter beschikking; en de zeven Geesten die voor de troon
zijn, gaan uit om de keurlingen in de genade te leggen en de vrede in de keurlingen te leggen.



